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Alweer onze 10e nieuwsbrief sinds we 
begonnen zijn met de voorbereidingen voor 
MAF. Ongelofelijk om te zien wat er allemaal 
gebeurd is in die tijd. Na een jaar 
Bijbelschool in Gloucester GB, zijn we nu 
alweer bijna anderhalf jaar in Canada. Het 
einde van de 
vliegopleiding is in zicht 
en we zijn ons aan het 
oriënteren op de fase 
tussen opleiding en 
uitzending. We zijn erg benieuwd wat God 
voor plannen met ons heeft.

Toekomstplannen
In de vorige nieuwsbrief hadden we 
aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid 
is wat het traject na de vliegopleiding 
betreft. Die onduidelijkheid is er nog steeds. 
Maar het lijkt erop dat er wellicht volgend 
jaar een mogelijkheid komt om voor MAF 
Canada in het noorden van Canada onder de 
indianen te gaan vliegen. Begin volgend jaar 
hoopt MAF Canada meer informatie voor ons 
te hebben, we houden jullie op de hoogte. 
Bid met ons mee voor een goede 
mogelijkheid om aan de benodigde 500 
vlieguren te komen.

ʻClearedʼ for take-off
Noortje
Sinds september werk ik op de babygroep 
(kinderen van 12 tot 19 maanden) van het 
kinderdagverblijf. Ik geniet erg van de 
kinderen. Op het werk is het best druk 

omdat we binnenkort inspecteurs op bezoek 
krijgen en alles daarvoor op orde moet zijn. 
Mijn laatste werkdag zal 17 december zijn, 
waarna ik zwangerschaps-verlof zal hebben. 
De zwangerschap verloopt heel goed, het 
kindje groeit goed, en loopt zelfs een weekje 

voor. Ik voel me goed en heb 
sinds een maand ook geen 
medicatie meer tegen de 
misselijkheid. Ik vind het 
echt bijzonder om het kindje 

te voelen en zien bewegen! Het is voor ons 
nog een verrassing of we een zoon of 
dochter krijgen. Dit maakt het wel lastiger 
om kleertjes van tevoren te kopen, want die 
zijn hier roze of blauw. Neutrale of witte 
kleertjes zijn hier bijna niet te vinden.

Marijn aan het lesgeven
Opleiding
Ik, Marijn, ben in september begonnen met 
de opleiding tot vlieginstructeur. De 
opleiding is verdeeld in twee onderdelen: 
voorbereidend lesgeven op de grond en 
lesgeven in de lucht. 
Ook moest ik ‘opnieuw’ leren vliegen vanaf 
de rechterstoel. Alle perspectieven zijn 
geheel anders, het is te vergelijken met 
tanden poetsen met je andere hand. Nu ik dit 
aardig onder de knie begin te krijgen moet ik 
mijn instructeur vlieglessen gaan geven. 
Tegelijkertijd geef ik twee keer per week een 
les aan medestudenten (van de instructeur-
opleiding) en instructeurs. Deze lessen moet 
ik zelf samenstellen, wat ontzettend 

Beste familie, vrienden en bekenden,

BID MET ONS MEE voor een goede 
mogelijkheid om aan de benodigde 500 
vlieguren te komen.



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. De 
verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF 
Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Noortje als supporter 
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, e-mail, 
supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 65, 3840 AB 
Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud  gaat.

leerzaam is. Het is erg goed om terug te 
gaan naar de basis en om te leren om dingen 
die vanzelfsprekend lijken uit te leggen. In 
totaal moet ik 30 uur vliegen, waarvan ik nu 
de eerste 10 heb afgerond. Na 15 uur kan ik 
mijn theorie-examen doen.

Website
Nog voor de kerst zal onze geheel 
vernieuwde website online gaan. De twee 
grootste verbeteringen zijn de optie om in te 
schrijven voor updates en de mogelijkheid 
om te reageren op nieuwsberichten die we 
schrijven.

Met vriendelijke groet,

Noortje & Marijn Goud
-wij gouden u op de hoogte-

Indianen zondag school
Sinds eind 2009 zijn we betrokken geweest 
bij het geven van zondag school op een van 
de indianen reservaten in de buurt (3 uur 
rijden). Gemiddeld doen we dit een zondag 
per maand. De kinderen die daar naartoe 
komen, komen vaak uit gebroken gezinnen. 
Veel van hen worden op jonge leeftijd al 
geconfronteerd met de desastreuze gevolgen 
van drugs en alcohol misbruik.
Het is super om te zien hoe veel van hen 
ontzettend genieten van de liefde en 
aandacht die ze op zondag krijgen. En aan 
de andere kant hartverscheurend om te zien 
hoe verschrikkelijk ze het soms vinden weer 
naar huis te gaan, klaar voor de volgende 
confrontatie…

Van de TFC
Zoals u kunt lezen zijn Marijn en Noortje al flink op 

weg. En ze gaan een spannende tijd tegemoet. Een 

baby op komst en allerlei ontwikkelingen en 

mogelijkheden in Canada.

We vinden het fijn dat u meeleest en meeleeft. Weet u 

dat u ook de gebedsmail kunt ontvangen? Een mailtje 

sturen naar gebed@marijnennoortje.nl is genoeg.

Het is natuurlijk ook belangrijk dat de financiële 

ondersteuning op pijl is, nu, straks met de komst van 

de baby en natuurlijk wanneer Marijn en Noortje 

uitgezonden worden. Geeft u nog niet, denk er dan nog 

eens over na. Hou de komende tijd ook de vernieuwde 

site in de gaten, voor sponsormogelijkheden en andere 

acties.
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